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REALISME 

De dag begint om acht uur. Ik neem een verfrissende 
douche en nuttig een voedzaam ontbijt. Om 8:40 wordt het 
zo langzaam aan tijd om weg te gaan. Ik pak mijn boeken, 
die ik de avond van te voren al had klaargelegd, en trek 
de deur achter mij dicht. Het is mooi weer, een zachte 
winterzon streelt de Leidse binnenstad. Als ik over het 
Rapenburg fiets, lachen geveltouristen op leeftijd mij 
vriendelijk toe en ontwijk ik met grote soepelheid 
slaapdronken eerstejaars. Om precies 9:00 stap ik de 
collegezaal binnen. Het Leids kwartiertje wordt benut 
om de belevenissen van het weekend en de collegestof 
met medestudenten door te spreken. 

ZO HOORT HET. 

Maar de realiteit is anders. De dag begint om half 
tien en ik ben te laat. Met een lichte kater en ruim 
drie uur slaap achter de rug strompel ik naar de douche. 
Het ontbijt wordt overgeslagen. Er moet nu toch echt 
gehaast worden, want het is al 9:50. De boeken voor het 
onvoorbereide college zijn niet te vinden. Wel kunnen 
nog enkele blaadjes en een pen worden meegegrist. 
Buiten regent het en het is koud, heel koud. Als ik met 
hoge snelheid over het Rapenburg heen storm, zoeken 
achteloze bejaarden en schichtige eerstejaars ijlings 
een veilig heenkomen. Eenmaal in de collegezaal, word 
ik begroet door nors kijkende mede-studenten, en met 
een eensgezind, doch afgezaagd "goedemiddag" besluiten 
zij hun straf. 

ZE BEGRIJPEN OOK NIETS. 

Tja, het leven van een student/redacteur gaat niet 
over rozen. Alleen ik moet niet teveel klagen. Het kan 
erger. Neem nu Mark Blaisse en zijn vermeende Margaret 
Thatcher. Toen ik minister Van Eekelen interviewde, 
begon hij gelukkig noch te tapdansen, noch "Tulpen uit 
Amsterdam" te zingen en Ralph Inbar hield zich ook 
rustig. Dus toch nog een lichtpuntje. 
Wat de inhoud van dit nummer betreft: zie de linkerbladzijde. 
Die spreekt voor zich. Lees en geniet. 
Tenslotte rest miJ nog, U een voorspoedig 1987 te wensen, 
want: ZO HOORT HET. 

Frank Neumann, 

hoofdredacteur. 

3 


