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AlleJaarsWeekend

Op 24 en 25 juni ging de B.I.L. voor de eerste keer 
op AlleJaarsWeekend (AJW). Met een groep leden 
een paar dagen chillen in Drenthe, gewoon een re-
laxt weekendje zonder verplichtingen. En dat con-
cept bleek een succes!

Na de allerlaatste hertentamens van het academisch 
jaar gingen er een gevarieerde groep B.I.L.-lers 
naar het pittoreske dorpje Elst in de buurt van de 
Utrechtse Heuvelrug om de vakantie in te luiden. 
In de middag werd er in het zonnetje het afgelopen 
jaar besproken en er werd gesport. Het bouncende 
basketbalteam zorgde voor vermaak terwijl de 
nodige versnapering genuttigd werden. ’s Avonds 
stond het BBQ-team klaar zodat er een goede 
bodem gelegd kon worden voor een hele lange 
nacht en alle calorieën die verbrand waren er weer 
netjes aangegeten en aangezopen konden worden. 
Terwijl de zon onderging werd een getafeltennist,  
een boswandeling gemaakt en aan drankspelletjes 
gedaan. Daarna volgde er wandeling naar een 
lokale kroeg waarvan menig AJW-er de naam niet 
meer weet. Deze kroeg heeft een enorme indruk op 
ons gemaakt én wij ook in deze kroeg. De AJW-ers 
lieten hun zangkwaliteiten horen en hun soepele 
dansjes zien. Daardoor waren sommige AJW-ers 
erg in trek bij de locals. Op de terugweg werden 
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er op een bestuurskundige manier bepaalde 
bewegwijzeringen, hoe goed deze ook bevestigd 
waren,  in bewaring genomen. 
Alsof we nog niet genoeg hadden gesport 
(tafeltennissen, voetballen, basketballen, 
voleyballen, wandelen, drinken) stond er de 
volgende ochtend of een paar uur later,  het is 
maar net hoe je het bekijkt, de ultieme sport 
op het programma: Boerengolven! Helaas bleef 
het maar regenen en kon het boerengolven niet 
doorgaan. De teleurstelling was op het gezicht van 
menig AJW-er te zien…. Na de lunch vertrokken 
weer richting de mooiste stad ter wereld. 

Het was een geweldig weekend en zeker voor 
herhaling vatbaar! 

Vereniging


