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presentatie B.E.L.-gids

WEEKEND

B.I.L. EersteJaarsWeekend 2006

door Josien de Reuver

Zaterdag 12 augustus jongstleden was het weer zover: een groep jonge B.I.L.-ers stond ietwat onwennig op Leiden
Centraal om zich heen te kijken. Een aantal oudere B.I.L.-ers kwam aansnellen om de jonge B.I.L.-ers op te vangen en
ze begeleiden naar Reeuwijk. In Reeuwijk stonden al twee tenten klaar om deze groep te herbergen...Het EJW stond

weer op het punt om te beginnen!

Na de trein- en busreis van
ongeveer een uurtje kwam de
hele groep weer aan op de voor
velen inmiddels bekende
camping De Reeuwijkse Hout.
Daar aangekomen dumpte een
ieder zijn tas in een van tenten
en werd er verzameld op het
parkeerterrein. Daar werd
begonnen met het “herhaal-de-
naam-spel’. ledereen moest een
mooie alliteratie op zijn eigen
naam verzinnen en zo kwamen er prachtige creaties boven
als roulerende Ruben, turk Tom en pamflet Jeanet (hier bleef
de alliteratie ietwat achterwege). De namen werden, door
ze maar genoeg te herhalen, in de hoofden van alle
deelnemers, het huidige bestuur en het kandidaatsbestuur
gestampt. Na dit spel was het tijd voor de lunch.

Daarna volgde het aloude stickerspel. Men kreeg een sticker
op zijn voorhoofd geplakt en moest er achter zien te komen
wat voor persoon, ding, toestand, gevoel en wat ook niet meer
hij of zij was. Tijdens dit spel begon het te stortregenen, wat
tot gevolg had dat het spel binnen in de tent moest worden
afgemaakt. Ook al was het wat krap met z'n veertigen in een
tent, de sfeer werd er niet minder om. Het kandidaatsbestuur
maakte er namelijk een mooie middag van met de spellen die
zij hadden voorbereid. Eerst werd er ‘levend Triviant’
gespeeld, waarbij alle eerstejaars een hoop over de B.I.L.,
Leiden, Plato en allerlei andere buitengewoon belangrijke
zaken te weten kwamen.

Na levend Triviant stond het spel ‘Who’s the man’op het
programma. ledereen werd in groepjes verdeeld. leder
groepje moest in een minuut achter zoveel mogelijk namen
komen, dieeerst op briefjes geschreven waren. Dit spel werd
door nietiedereen helemaal eerlijk gespeeld, maar oneerlijk
spelen had wel gunstig resultaat. Het groepje dat de meeste
briefjes achterhield won met een overdonderende

meerderheid aan geraden namen
het spel en mocht als eerste een
biertje nuttigen. Snel schoof de rest
van de groep aan en er werd een
uurtje heerlijk geborreld en
geintegreerd.

Nade borrel stond in de kantine de
maaltijd alweer voor ons klaar. De
patat met kroket, frikadel of
kaassoufflé smaakte iedereen prima,
maar de deelnemers moesten weer
snel terug naar de tent, omdat het
daartijd was voor de B.I.L.-tv-avond. Programma’sals ‘B.I.L."s
Next Topmodel” en “‘B.I.L. EersteJaarsWeekend-Miljonairs’
stonden daar op het punt om te beginnen. Tijdens beide
programma’s werd het goed duidelijk wat voor kwaliteiten
de nieuwe B.L.L.-ers in huis hebben. Zo werd er een prachtige
lap dance opgevoerd en bleken externe hulplijnen veel minder
te weten dan de eerstejaars.

Door de tv-avond zat de stemming er bij iedereen al goed in
en was het tijd om naar de fantastische disco in de kantine te

“Het feest was zeer geslaagd,
inclusief mooie B.I.L.-romances...”

gaan. Na de playback van de Toppers, dat gejureerd werd
door onze oude voorzitter, Peter Kasbergen, stoof de hele
B.I.L. het podium op om er een echt goed feest van te maken.
Dit is zeker gelukt, inclusief mooie B.I.L.-romances...

De volgende ochtend kwam iedereen wat moeilijk op gang,
daarom werd er ochtendgymnastiek ingezet om iedereen
wakker te krijgen. Hierdoor werden alle deelnemers weer fit
genoeg om zich naar de opstapplaats van de boot te begeven.
Er stond iedereen namelijk een heerlijke, relaxte boottocht
over de Reeuwijkse plassen te wachten. ledereen brakte in
de twee uur op de boot uit, lekker in het zonnetje. Terug op
de camping volgde er als afsluiting nog een B.I.L.-Bingo,
waarinde eerstejaars nog meer details te wetenkwamen over
de huidige bestuursleden. Terugin Leiden stonden voor een
aantal deelnemers nog pannenkoeken klaar, waarna het voor
de eerstejaars tijd was om te proberen een beetje voor te slapen
voor de EL CID...

Het was weer een mooi weekend, met een hele leuke groep
nieuwe mensen!

Josien de Reuwver is commissaris Onderwijs in het B.I.L.-bestuur
2006 - 2007.
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