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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Maarten van der Goes van Dirxland [1751-1826]

Nederlands eerste minister van Buitenlandse Zaken
door Pieter Willem Waldeck

Het optreden van Maarten van der Goes heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat
de Nederlandse staat, ondanks de aanslagen op zijn bestaan in de Bataafs-Franse tijd, in
1813 zijn rechtmatige plaats tussen de mogendheden kon hernemen.

Kwalificatie van de Bataafse buitenlandse politiek als 'illusoit' of 'nafef' staat op gespannen
voet met het realisme van Maarten van der Goes.

Voor Maarten van der Goes was er weinig aanleiding politick stelling te nemen zolang de
heersende ideologie dienstbaar bleef aan zijn doel van het behoud van de staat.

De eendrachtige diplomatie van Maarten van der Goes en Rutger Jan Schimmelpenninck
heeft de Bataafse Republick voor vroegtijdiger inlijving bij Frankrijk behoed.

Maarten van der Goes zag een ‘algemene vrede’ niet als een onvermijdelijke bevestiging
van de Franse hegemonie over Nederland, maar als een uitgelezen kans voor een nieuw
begin voor het land in een Europa onder leiding van alle grote mogendheden tezamen.

De weigering van Frankrijk om met de Bataafse Republiek een handelsverdrag te sluiten,
was een niet geringe politicke inschattingsfout.

Het doek voor de buitenlandse politick van de oude Nederlandse handelsrepubliek viel op
23 juli 1803.

Bij de herwaardering van de Bataafs-Franse tijd die de laatste decennia heeft
plaatsgevonden, is de diplomatieke geschiedenis ten onrechte veronachtzaamd.

Een wetenschappelijke dubbelbiografie van Prins Willem V en Prinses Wilhelmina van
Pruisen zal de geschiedschrijving van de Bataafs-Franse tijd zeer verrijken.

De vernoeming van een straat naar de raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel in de
Haagse Zecheldenbuurt, in plaats van in het Statenkwartier, is weliswaar een eer, maar

doet geen recht aan zijn verdiensten.

Een Ambassadeur is iemand die tegenwoordig moet uitleggen waarvan hij of zij
ambassadeur is.

Het Mauritshuis ziet eruit als een juwelenkistje en dat is het ook.



