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Een 1egenachtige zondagmiddag in het rudden van de
Jaren tachtig, Met mijn oudere broer en mijrl vader ‘wandé|
tk, 2evian Jaar oud, door de donkere gangen van bét fyhembs
s van Oudheden, Het spannendste onderdedl van de
collactip hebben we helaas al achter ons gelaten; dé myste
riguze Taffeh-tempel, waarin een klein jongete zich 7o b
zonder goed kan verstoppen. Nu bewegen we ons lang
zaam in de richting van het andere
hpogtepunt van ons bezoek: de fris-
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! atuurdiik he

gelukkig nooit: de tempel, het nijipaardje, en natuunijk net
2 74 1561 T

Trajanusbeeld. De familiebezoekjes aan het museum Diijke

niet helemaal zinloos te zijn geweest. Ik ben weliswaar geer

archeoloog geworden, maar als universitair docent Grieks

mag ik nog steeds van de Leidse collectie genieten; en ik

constateer met veel genoegen dat het museum en e un

versiteit uitstekend samenwerken. Zo krijgen studenten
klassieke talen college in het

} k. museum, waar ze inscripties lezen

en mythische afbeeldingen

op

drankautomaat op de eerste verdie
ping, waar we even zulleén uitrustén
de machine vraagt éen kwartje k. '
voor een bekertje sinas. Mijn broér €n '
ik hebben braaf geluisterd naar papa’s
uitleg over mummies, zwartfigurige
vazen en het Egyptische nijlpaard-
beeldje, maar nu slaat de meligheid
toch langzaam toe. In een uiterste
poging onze aandacht vast te houdén
beqgint mijn vader nadrukkelijker te gebaren. We staan voor
het marmeren beeld van keizer Trajanus. Papa wijst met zijn
vinger op het rijkelijk versierde harnas: de griffioenen, Mars,
en natuurlijk zijn twee zonen, Romulus en Remus. En dan
gebeurt het, Uit de luidsprekers klinkt een zware, barse
stem;'Wil die meneer op de eerste verdieping van dat har-
nas afblijvén?!’ Mijn broer en ik schrikken; maar zodra we
begrijpen dat we door bewakingscamera’s worden gevolgd,
barst het gegiechel los. Mijn vader trekt ons mee naar de
frisdrankautomaat en beéindigt kort daarna het museumbe-
20ek- Volgende week een nieuwe poging.
Ruim dertig jdar latér kom ik nog steeds regelmatig in het
Ryksmuseum van Qudheden. De frisdrankautomaat is ver-
vang®n door 2€n bruisend museumcafé, de donkere gangen

2N prachtig verlicht, maar sommige dingen veranderen

Etruskische spiegels interpreteren
o Op hun beurt verzorgen studenten
weer museumrondleidingen voor
gymnasiumleerlingen. Dit voorjaar
reisde een grote groep classici af
naar Campanié: hoe leerzaam en
inspirerend voor een student klas-
sieke talen om in Pompei, Paestum
en Herculaneum te worden begeleid
door conservator Ruurd Halbertsma! Toen Piet Gerbrandy en
ik onlangs onze vertaling van Aristoteles’ Poética in de Tem-
pelzaal presenteerden, was de filosoof zelf aanwezig: naast
ons stond de buste van Aristoteles die de Griekse president
vorig jaar aan het museum heeft geschonken. Het decor van
onze presentatie was natuurlijk ook perfect: de Taffeh-tem-
pel leent zich voor meer dan alleen verstoppertje spelen.
Laatst dwaalde ik weer eens door het museum: en daar 2ag
ik opeens, aan de hand van een oudere man, twee kleine
meisjes lopen; mijn nichtjes en mijn vader. Ze luisterden stil
en aandachtig naar opa’s verhalen over mummies, Griekse
vazen, en keizer Trajanus. Mijn nichtjes wilden alles weten.
En opa was nog even enthousiast als dertig jaar geleden, al
Eewaarde hij nu wel een eerbiedige afstand tot het keizer-
eeld.



